
LEESGROEP 

RAMANA MAHARSHI 
Door middel van het lezen, contempleren en bespreken van de teksten  
in onderstaande boeken over Ramana, waarin geprobeerd wordt de boodschap die Ramana 
uitdroeg in woorden te vatten (de directe weg was de Stilte) proberen we te (ont)dekken  
Wie .. wat … we ten diepste wezenlijk Zijn … 
 

Tijd:  Dinsdagochtend 10.00 – 12.00 uur 1 x per 2 weken 
Waar:  Huiskamer van Het Zonnelicht (ingang Hoogvensestraat 104) 
Kosten: Donatie 
Aanmelden: karin@hetzonnelicht.nl 
 

Ramana Upanishad 
Auteur   Philip Renard 

 

 
 

In dit boek staat de vraag ‘Wie ben ik?’ volledig centraal. Niet als vraag naar een persoonlijke 
invulling, zoals een talent of karaktereigenschap, maar als onderzoek naar de diepste grond 
van datgene wat wij beleven als ‘ik’, de ware natuur ervan. Ramana Maharshi wijst ons met 
deze vraag naar de wortel van onze hele psychische inhoud, van al onze persoonlijke 
verwikkelingen. 

Wie of wat is het die al onze persoonlijke belevenissen kan opmerken? Het als bekend 
veronderstelde ‘ik’ wordt door de vraag losgemaakt van zijn zogenaamde vertrouwde 
aspecten. Wanneer de vraag wordt toegelaten zonder een mentaal antwoord te 
verwachten, blijken deze aspecten in feite niet echt ‘ik’ te zijn, maar eigenschappen die er 
steeds tijdelijk opgelegd zijn, en die nu zijn weggevallen. Wat dan opgemerkt kan worden is 
dat ‘ik’, in de ware zin van het woord, zonder deze opgelegde en houvast biedende 
eigenschappen, volkomen puur is, continu nieuw, op niet te bevatten wijze licht schenkend 
vanuit zichzelf. Ramana Maharshi noemt dit ‘Ik, Ik’, en ook wel ‘het Oog van het oog’. Het is 
louter Zijn, louter Bewustzijn, louter Vrede, permanent aanwezig. 

mailto:karin@hetzonnelicht.nl
https://juwelenschip.nl/auteurs/philiprenard/


De leringen van Ramana Maharshi 
Door David Godman 

 

 

 
 
Ramana Maharshi is een van de grootste advaitaleraren van de 20ste eeuw.  

Hij sprak heel weinig en schreef nog minder.  

Hij vond zijn aanwezigheid de krachtigste manier om de waarheid te verkondigen.  

Van de gesprekken die hij voerde, bestaan geen geluidsopnames. 

David Godman werd geboren in Engeland, ging in 1976 Ramana bezoeken en is er gebleven. 

Hij is lange tijd verantwoordelijke geweest voor de bibliotheek van de ashram,  

tot hij in 1985 boeken begon te schrijven over Ramana Maharshi. 

 

De leringen van Ramana Maharshi is wellicht wereldwijd het meest gelezen werk over 

Ramana. Het begint met een korte levensschets. Verder is het ingedeeld in hoofdstukken 

met uitspraken van Ramana die telkens over één bepaald onderwerp gaan.  

 

De eerste hoofdstukken gaan over het Zelf en de overgave,  

verder in het boek gaat het over meer filosofische, theoretische kwesties.  

Elk hoofdstuk begint met een samenvatting van de leer van Ramana over het onderwerp, 

waarna vragen en antwoorden volgen die de basis vormen voor deze samenvatting.  

 

Ramana Maharshi probeerde blijkbaar meestal met grote hardnekkigheid de vraagsteller de 

essentie direct te laten vatten. Hij zegt dikwijls dat het enige probleem is, dat de vraagsteller 

niet inziet dat hij zich al verwezenlijkt heeft. 

 


