
                                    

 

    De roep van de Draken 

 

Steeds meer vrouwen voelen de impuls en de verbinding met de wijsheid van 

de draken. Met het hoofd kun  je het niet gemakkelijk onder woorden 

brengen, maar met het hart des te meer. 

Wat is het dat draken op de een of andere manier jou in het leven jou 

ontmoeten, dat je ze tegenkomt? In deze tijd van verwarring en chaos geeft 

het veld van de draken een diep doorvoelde beleving van onvoorwaardelijke 

liefde, van vrede, van vrijheid en het hervinden van jouw authentieke kracht. 

 

Op 23 mei en 24 juni maak je kennis met het veld van de Draken. Wie zij 

zijn en waarom ze juist nu in deze tijd opnieuw aan ons verschijnen. Tevens 

ga je ontdekken op welke manier jij je met dit veld kunt leren verbinden. 

Deze avonden worden geleid door Renske Kessler, Drakenvrouw. Aanmelden: 

Renske.kessler@gmail.com / 0616400770 

 

Plaats: Meditatiehuis Het Zonnelicht Lancierstraat 90G Tilburg 

Tijd: 19.00 – 21.30 

Je geeft je op voor 2 avonden en Je geeft wat je vanuit je hart wil schenken. 

 

20 september is er een vervolg op deze 2 avonden.   
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